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“Pera Müzesi sadece bir müze değil, bir platlormdur. 


Mavi Balina oyunu 


Cenk Paşa 


Kıbrıs'ta Dı 


Öykülerde son hafta 


Zekai Altan 


GENCLİK AŞISI 


Sires, çevrese 


cildin 


aktörler, düzensiz beslenme ve sigara içme 


durumlar, yaşlanmasını renginin 


hızlandırmaktadır. Cilt 


a i kg 


Cildinizde 


doğal olarak 


sağlayan Hyalüronik Asitin de 20'li 


başlaması olumsuz etkiyi daha da arttırmaktadır Hyalüronik Asit molekülün 


ün sinerjisi ile oluşturulan gençlik aşı: 


ve yapısal özelliğinin katmış olduğu elastikiyet sayesinde siz de 


ınlı ve genç bir cilt son derece doğal bir görüntüye sahip 


Olabilirsiniz. 


Amacımız; 


Cildin belirli bölümlerinde azalan volümü ge 


zamanla azalan Hyalüronik Asit miktarını arttırarak, sağlıklı ve doğal görünüme sahip olmanızı sağlamaktır 


Kaç yaşından itibaren uygulanabilir? 


len yapılar 


tarafından cildiniz 


mak torunuz 


uygulanabilir 


Vücudun hangi bölgelerine uygulanır? 


Tüm cilt tiplerinde yanak boşlukları, çene bölğesi ve etrafı, üst 


iğ ki . imi € yanak üstü, dekolte 


elmacık kemikleri etrafındaki bölgeler, & 


esi dahiltüm yüze güvenle uygulanabilir 


İM NearEstetica 


Mk İN 


—u. 


CEYLA 


Diğer dolgulardan farkı nedir? 
içeriğindeki farklı Hyalüronik Asit yoğunlukları ve yapısı 


göre şekillendirilebilir 


nedeniyle hastanın ihtiyac Avnı 


istenilen bölg 


uygulama nda, uygulama tekniğine hem 


ılüm hem de serbest Hyalüronik Asit etkisiyle cildi dırılması sağlanarak anında sağlıklı ve 


ie edilebilir 


Gençlik aşısı sonuçları ne zaman ortaya çıkar ve ne kadar sürer? 

Uygulama ya hemen sonra ortaya çıkar. Uygulama i ay kadar kalıcılık sağlar 


bağlı 


iiktar 


yapılan kisinin cilt yapısınz 


Uygulamanın düzenli vapı olarak bu etki 


kalıcılığını uzun süre arttırmaktadır. Asıl amaç sağlıklı bir 


Yan etkileri nelerdir? 


İçerisinde alerjik reaksiyona sebep olabilecek protein ve 


sit bulunmadığı için 


son derece Si 


(dl ve güvenilir 


nükleik : 


Gençlik aşısı nasıl uygulanır? 


Doktorunuzun muayene sırasındaki değerlendirmesi ve « 


da, iki 


farklı teknikle 


beklentiniz doğrultusu iygulama 


yapılabilir 


1.Volüm ihtiyacı olan mikrokanül yöntemi 


bölgelere 


ortalama 2-3 haftada bir 3-6 seans 


2. Gildin ih 


diye yazarsak daha iyi olur 


ıtiyacına göre 


*Doktorunuz maksimum etkiyi sağlamak için seans sayısı ve ) y y ; 


sıralamasında değişiklik yapabilir 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“Pera Müzesi sadece bir müze değil bir platformudur. 
Her yıl sanat eğitimi veren bir okulun ya da genç sanatçılar inisiyatifinin sergisini de mutlaka açıyoruz. 
Yazdan güze geçtiğimiz dönem gençlerin dönemidir.” 


İstanbul'da faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol... Ayrıca Türkiye'nin en fazla ziyaretçi çeken müzelerinden Pera Müzesi'nin de Genel Müdürü. Müzeye dair tüm detayları bizimle paylaşırken, Kıbrıslı sanatçıları müzede ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını da ifade ediyor. Müzenin kalıcı eserlerini ve dönemsel sergilerinin bilgilerini aktarırken, yaz boyunca genç sanatçıların 'Sarsılan İmge sergisine de ev sahipliği yapacaklarına vurgu yapıyor. Aslında hangi sergi olursa olsun, Pera Müzesi, her daim ziyaret etmeye değer, Istanbul'un simge mekânlarından biri olmaya devam ediyor. 


“HİÇ BİR ZAMAN SEVMEDİĞİM İŞİ YAPMADIM” 


Özalp Birol, Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Satış ve Pazarlama bölümünden mezun oldu. 
Farklı alanlarda marka yönetimi, satış ve pazarlama müdürlüğüne uzanan pozisyonlarda çalıştı. 1994 yılından bu yana mesleğini kültür ve 


sanat alanında 


sürdürüyor. Tüm bunlara ek olarak 2004 yılında kurulan Pera Müzesi'nin de müdürlüğünü yapıyor... İlk olarak ticari yöneticilikten, kültür sanat yöneticiliğine evrilme sürecinin nasıl geliştiğini anlatıyor. 
“1990'lı yıllara kadar ticari yöneticilik yaptım. 
Çocuk yaşlardan beri okumaya yazmaya çok 


simgecerkezoglu(&gmail.com 


meraklı bir mizacım oldu. 
Daha sonra da görsel sanatlar, müzik ve resimle de ilgilendim. Elbette benim gibi çok insan vardı. 
Şansım pazarlama iletişimi alanlarında değişik kademelerde uluslararası şirketlerde yöneticilik yapmam ve kişisel yaratıcılığımı işime aktarabilmeyi becermemdi. 
Hiç bir zaman sevmediğim işi yapmadım ya da bir işi 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yaparken sevebileceğim noktalarını yakalamaya, ön plana çıkarmaya, onun 


üzerinden gitmeye çalıştım. 


1994 yılında dönemin özel 
sektör lideri Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketine transfer oldum. Görevim reklam halka ilişkiler kültür ve sanat bölüm başkanlığıydı. Böyle hem kurumun reklam ve pazarlama iletişimi ile ilgili etkinliklerde çalıştım, hem de çocukluk yıllarımdan 


bildiğim Doğan Kardeş, Hayat ve Ses mecmualarını yayınlamış olan sanatta öncü bir kurumda göreve başladım. O zamanlar gençtim. Bana olanak sağladılar, inandılar. Yapı ve Kredi Bankası AŞ bünyesinde Yapı Kredi Yayınları Şirketi de vardı. 
Genel Yayın Yönetmeni de yazar şair Enis Batur'du. 
Bu süreçte bankanın kültürel sanatsal etkinlikleri o denli gelişti 


ki, bu alanda daha geniş bir şirket kurma konusunda mutabakat sağlandı. 
Böylece Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Anonim Şirketi kuruldu. Şirket hem bankasının toplumdaki algısını yükseltecek hem de kültürel sanatsal etkinlikleri hayat geçirecekti. Benim şansım da bu takımın üyelerinden biri olmaktı. Bu yapıların kuruluşunda çalışmış olmak, kişisel olarak 


“Onüç yılda bir buçuk milyonu aşkın bir ziyaretçiye ulaştık. Aile, 
Vakfı kurduktan sonra, kültür sanat alanında nitelikli çalışmalar yapılabilecek bir müze açmak istedi. Bu görevi de bana verdi.” 


“isimsiz” 

2017 

70x100cm. 

Kağıt üzerine yağlı pastel 


“Suna ve İnan 
Kıraç kültürün ve sanatın evrensel değerlerini ve yerel değerlerini son derece benimsemiş insanlardır. 
Dünya sanatının, farklı ülkelerin açılımlarını 
Pera 
Müzesi'nde misafir edebilme şansını bize verdiler.” 


Kağıt üzerine yağlı pastel 


meraklı olduğum kültür sanat alanında kendimi geliştirmek büyük şanstı. 
Bu süreç hayatımda böyle başladı.” 


“SUNA VE İNAN KIRAÇ SANATIN EVRENSEL DEĞERLERİNİ BENİMSEMİŞ 
İNSANLAR” 


Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na ait Istanbul Pera Müzesi 2004 yılında kuruldu. Yıllık ziyaretçi sayısı 100.000 kişiyi aşan bu müzeye dair detayları Ozalp Birol bizimle paylaşırken, müzenin kalıcı sergilerindeki eserleri de anlattı. 

“Onüç yılda bir buçuk milyonu aşkın bir ziyaretçiye ulaştık. Aile, 


“isimsiz” 


Vakfı kurduktan sonra, 2037 


50x70cm, 
Kağıt üzerine yağlı pastel 


kültür sanat alanında nitelikli çalışmalar yapılabilecek bir müze açmak istedi. Bu görevi de bana verdi. Bu mekân geçmişte Otel Bristol olarak bilinen 1893 yılında inşa edilen tarihi bir binaydı. 1980'lerden sonra 


da bir bankanın genel müdürlük binası olarak kullanılmıştı, fakat aslına uygun olarak düzenlenmemişti. Biz de bu binayı satın aldık ve dönüştürdük. Suna ve İnan 


“isimsiz” 

2017 

70x100cm. 

Kağıt üzerine yağlı | 


Kıraç kültürün ve sanatın evrensel değerlerini ve yerel değerlerini son derece benimsemiş insanlardır. 
Dünya sanatının, farklı ülkelerin açılımlarını Pera Müzesi'nde misafir 


yağlı pastel 


edebilme şansını bize verdiler. Bunun yanında kişisel ilgileriyle 1980'lerden günümüze koleksiyoncusu oldukları 
1250 parçalık Kütahya 
Çini ve Seramiklerini, 
9800 adet cumhuriyet 
dönemine dek uzanan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonunun ve bugün 350'den fazla Orientalis resim koleksiyonlarının da sahipleridirler. Bu koleksiyonlar vakfımızda kalıcı olarak sergileniyor ve sürekli olarak bu eserlere yenileri ekleniyor. Pera 
Müzesi yanında 2007 
yılında İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü de kurduk. Burada Bizans, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi İstanbulu ile ilgili 250.000'den fazla kitap, el yazması ve dönem fotoğrafı var. Bu envanter kamuya açık olarak kullanılıyor ve bu mekânda İstanbul'la ilgili sergiler de açılıyor. Şu anda İstanbul Deniz Kültürü ile ilgili bir sergimiz var. Deniz kültürünün ülke kültürüne, dönüşümüne katkısını topluma anlatmaya 


çalışıyoruz. Bu kültürün dönemin liderleri Atatürk ve İnönü tarafından nasıl desteklendiğini, suyun getirdiği medeniyeti, fakat Istanbul'un göç alması ile yaşanan olumsu kültürel dönüşümü ve o güzel günlerin nasıl kaybolduğunu göstermek 


için uğraşıyoruz.” 


“KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ FARKLI OKUMALARA AÇIK BİR ESER” 


Müzedeki en kıymetli parça Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi” olarak anılıyor. Elbette “Kaplumbağa Terbiyecisi çok önemli ve herkesin görmesi gereken bir eser... 

“Şüphesiz bize bütün yavrularımız güzel gözüküyor. Ama “Kaplumbağa Terbiyeci'sinin inkâr edilemez bir çekiciliği var. 
Kaplumbağa Terbiyecisi güçlü bir alegori üzerine kurulmuş ve farklı okumalara açık bir eser. 


a 


"isimsiz" 

2017 

70x100cm. 

Kağıt üzerine yağlı pastel 


Efsanesi ve hikâyesi var. 
İlginin altında Osman Hamdi Bey'in kişiliği yanında, bu hikâyeler de çok etkili. Osman Hamdi Bey'in oto portresi... Yüzü batıya dönük bir Osmanlı Sufisi ve alttaki kaplumbağalar da o dönemin tembel ve işleri yokuşa süren bürokratlarını temsil ediyor. Konu kişi o bürokratları ney çalarak ve nekkare ismi verilen vurmalı saz çalarak, müzik yoluyla paradigmalarını değiştirmeye çalışıyor. 
Ancak kaplumbağaların kabukları var. Kulakları duymuyor. Siz hangi müziği çalarsanız çalın, onlar tınmıyor. Bildiklerini okuyor. Buradan çıkan mesaj bu bürokratların son derece tutucu, muhafazakâr oldukları ve farklı yollarla eğitmenin çok zor olduğu gerçeğidir. Ama bir taraftan da umut var. 
Çünkü hala bu terbiye devam ediyor. Elbette bu eserin daha birçok okuması da var. Bu en popüler olanı... Söylemek isterim ki resmi Osman Hamdi Bey bu mesajla yapmadı. 
Resmin esas adı “Kaplumbağalı Adam, 


“Osman 
Hamdi Bey'in oto portresi (Kaplumbağa Terbiyecisi)... 
Yüzü batıya dönük bir 
Osmanlı Sufisi ve alttaki kaplumbağalar da o dönemin tembel ve işleri yokuşa süren bürokratlarını temsil ediyor.” 
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“Galerilerle ticari konuda rekabet eder konuma düşmemek için, yaşayan 
Türk sanatçıların solo sergilerini açmıyoruz. 
Müzenin pazarlama bağlamında kaldıraç etkisini yaratmasını istemiyoruz.” 


» 


MS images, and enpose 


aslında resim 1906 yılında yapılmış, Fransa'daki bir sergi için hazırlanmış fakat nedense burada kalmış. Profesör Doktor Ethem Eldem'in, Osman Hamdi Bey onun büyük büyük amcası, resimle ilgili farklı bulguları da var. Bana bu bulgular da mantıklı geliyor.” 


“SARSILAN İMGE SERGİSİYLE GENÇLER PERA MÜZESİ'NDE” 


Pera Müzesi kalıcı koleksiyonları yanında her daim farklı sergilere de ev sahipliği yapan bir mekân. Ozalp Birol sergilenecek eser ve sanatçıların nasıl seçildiğini açıklarken, gençlere her zaman kapılarının açık olduğuna da vurgu yapıyor. Yeni sergi “Sarsılan İmge'de bunu doğrular nitelikte... 


M pröwdes 4 günce at the 


“Sanatçıların kendilerinin başvurduğu ya da bir ülkenin elçilerinin başvurusu üzerine açılan uluslararası sanatçıların sergileri müzemizde yer alıyor. 
Galerilerle ticari konuda rekabet eder konuma düşmemek için, yaşayan Türk sanatçıların solo sergilerini açmıyoruz. 
Müzenin pazarlama bağlamında kaldıraç etkisini yaratmasını istemiyoruz. Yaşamakta olan sanatçılarımızın eserlerini toplu veya proje sergileriyle göstermeyi tercih ediyoruz. Şunu da söylemek isterim ki hep popüler isimler peşinde de koşmuyoruz. Hakkı yenen, ihmal edilen sanatçıların da sergilerini açıp, bu değerleri de insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Pera Müzesi 
2005 yılında Genç Açılım 
sergisi ile kapılarını açtı. 
Açıldığımız günden 


mesajımızı verdik. Her 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zaman modem sanat, güncel sanat, çağdaş sanata ve elbette gençlere kapılarımız açık olacaktır dedik. Pera Müzesi sadece bir müze değil bir platformudur. Her yıl sanat eğitimi veren bir okulun ya da genç sanatçılar inisiyatifinin sergisini de mutlaka açıyoruz. Yazdan güze geçtiğimiz dönem gençlerin dönemidir. Bu yıl da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kültürel sanatsal anlayışının renkli ve çok yönlü açılımlarını sunan, elli dört genç sanatçının yer aldığı sergiyi açtık. 
Küratörlüğünü Dr. Dilek Karaaziz Şener'in yaptığı sergi bize bu üniversitenin karakteristiğinin 
ipuçlarını veriyor. 26 
Ağustos'a dek devam edecek sergi, genç kuşak sanatçıların güncel sorgulamalarını ortaya 


koyuyor.” BE 
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Geç kalmadan... 


© Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam... “Rahme” desem abartmış olmam herhalde! 


© Şuan yaptığım işi yapmasaydım... Moda tasarımcısı olurdum ve kendi tasrımlarımı üretirdim. 


© Benim gündemimi en fazla meşgul eden... Çocukların çocukluğunu elinden alan eğitim sistemleri ve yetişkinlerin çocukları yarıştırmaları sadece kazanmaya değer yüklemeleri... 


© Kayıtsız kalamadığım şey... 
Adaletsizliğe... 


© En büyük pişmanlığım... 
Çocuklarımla, çocukluklarında daha fazla oyun oynamadığımdır pişmanlığım... 


© En büyük sevincim... 
Çocuklarım, ağaçlar bir de gökyüzü... 


© Hayatımın dönüm noktası... 
Tek başıma aldığım kararım... 
Ozgürlüğüm... 


© Beni en çok etkileyen yazar... 
Tevin Yalom 


© Başucumdaki kitap... 
Kızıla boyalı saçlar... 


© En keyif aldığım müzik... 
Blues/Jazz 


© En sonizlediğim film... “Beyaz Tanrı”, Sevgi hissettirilen bir 


BEYAZ TANRİ 


& 


.. 


sa a 


duygudur, söylemekle duyulmaz. Bir çocuk ve bir köpek arsında geçen bu film en çok aklımda kalanlardandır. 


© Kendim için son aldığım şey... 
Beyaz bir gömlek. 


© Dolabımdaki en gereksiz şey... 
Hiç giymeyip de atamadıklarım... 


© Benim için alınabilecek en güzel hediye... Gümüş takılar... 


© Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey... Her şeyi yapamasam da mükemmel yapma çabalarım ve detayda kaybolmam.. 


© Kendimde beğendiğim özellik... 
Yaşama ve doğaya olan aşkım... 
Direnmelerim... 


© Olmasa da olur... Öyle çok güzel şeyler biriktirmişim ki “bazıları” olmasa da olur! 


© Olmazsa olmaz... Sevgi ve aşk 


olmazsa olmaz... 


© Eniyi yaptığım yemek... Yemek yapmak benim için bir sanat eseri yaratmak gibidir. Mutlu olmak ve mutlu etmek için tasralarım. Sonuç olarak sofrada mutlu insanlar seyretmek de en büyük keyfim olur... 


© Hayalimdeki dünya... 
Hayalimdeki dünya; yemyeşil, romantik insanların dans ettiği, çocukların hergün oyun oynadığı sokaklarda resim yapan, keman, gitar çalan ve şarkı söyleyen insanların 


kızıla Boyalı Saçlag. 
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Willadres 


Öğretmen, 
Yaratıcı Drama Uzmanı 


yaşadığı, savaş kavramının unutulduğu ve hiçbir çocuğun geceleri aç uyumadığı bir yerdir. 


© Aşk benim için... Aşk benim için çocuklarımdır, doğadır, yaptıklarım, yarattıklarım ve yaşamımın ta kendisidir. Hepsine öyle tutkunum ki! 


© Onunla çok tanışmayı isterdim... Nelson Mandela ile tanışmak isterdim. 


© Görmekistediğim yer... 
Küba 


© Mutlaka yapmak istediğim... 
Eğitimde “Yaratıcı Drama” etkinlik kitabı yazmak yakın hedeflerimden bir tanesidir. Diğeri de yeterince resim yapmak... 


© Son olarak söylemek istediklerim... Yol kenarında açan yabani bir çiçek gördüğümde, gökyüzünün mavisinde, denizin turkuazında, kuşların uçtuğu anda mutlu olabiliyor ve gülümsüyorum. 
Çok yakın bir zamandan önce her farketiğim bu şeylerin fotoğrafını çekerdim. Çok yeni farkettim ki o anı yaşamadan kaçırıyorum ve şimdi sadece seyredebildiğimce seyrediyorum geç kalmadan... Geç kalmadan sevgiye ve sevgiliye... 


wX 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adres 
K.Kıbrıs'ta Haftanın 


En fazla satan 


KIBRIS KİTAPLARI 


Kıbrıs Mitoloji / Kıbrıs Halkbilimi ve Gelenekleri Üzerindeki Etkisi / Stass Paraskos / Galeri Kültür Yayınları 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Güzelim Lefke / Elnur Ağayev / Eser Sahibinin Kendi Yayını 


Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü / Mehmet Hasgüler / Alfa Yayıncılık 


80 Pişmiş Kuru Yemiş / 
Turgut Turhan / 
Eser Sahibinin Kendi Yayını 


Özdence / Özden Selenge / Işık Kitabevi Yayınları 


> 


Kıbrıs Mitolojisi Kıbrıs Halkbilimi ve Gelenekleri Üzerindeki Etkisi / Stass Paeaskos / Galeri Kültür Yayınları 


TMT ve Kıbrıs Türkü / Yılmaz Başkaya / Galeri Kültür Yayınları 


Beştulum'dan Zirköy'e Bir Kıbrıs Çocukluğu ve İlkgençliği 1940-1963 / İsmail Bozkurt / İş Bankası Yayınları 


Supplementary Excerpts on Cyprus / Theophılus A. H. Mogabgab / Galeri Kültür Yayınları 


Kıbrıs'ın Eski Ticaret Hayatı ve İlginç Ticari Anılarım / Ahmet Sanver / Kendi Yayını 


Haftanın Kitabı... 
Leyla ile Mecnun 


Burak Aksak / Küsurat Tür: Roman 

“Bir yanımız çöl bir yanımız deniz...” 

“Zaman döngüseldir ve farklı seçimler yapsan da aynı hayatı yaşarsın. Sana verilmiş bir ömür vardır. Bu dünyadaki zamanın bellidir. 
Ve her şey bir denge içindedir. Biz... Daha 


bozdum...” 


doğrusu ben, o dengeyi 


Aynı gün aynı hastanede doğmalarıyla başladı her şey. 
Bir hayatın birden fazla kez yaşanabileceğinin ve yarım kalmış her hikâyenin tamamlanmaya muhtaç olduğunun bir kanıtıydı onlar. Peki Mecnun bu sefer 


Okudunuz mu? 


Gülersen Yengeçler Isırmaz 


Zeynep Pelin 
Ataman / Ayizi 
Kitap 

Tür: Sağlık 

"Gülersen en güçlü bağışıklık ilacını sen üretiyorsun kız kardeşim." 
Hayatına meme kanseri girmiş kadınların hikâyeleri bunlar. 
Göğüsledikleri her şeyi memelerinde biriktirmiş kadınların. Kanser hikâyeleri, aslında memelerinde birikmiş bütün o zehirin hikâyesi. 
Paylaşıldıkça hafifleyen, hafifledikçe değiştiren, güçlendiren hikâyeler. Hem farklı, hem benzer. Hem bambaşka, hem bir. Gülersen, yengeçler ısırmaz. 


200 sayfa, 2016 


Atakan Hayaletlerden Korkmuyor 


Sandrine 
Deredel Rogeon / Kaknüs Yayınları 

Tür: Hikaye- 
Öykü 

Atakan bu akşam bir türlü uyuyamaz. Birden tuhaf bir ses duyar. Yatağında doğrulup oturur. Tavşanını ve yastığını kapıp soluğu yatağın altında alır. Ve hayalet odaya girer... 

16 sayfa, 2007 


GÜLERSEN 
YENGEÇLER 
AMAZ 


ya aş 


Leylasına kavuşabilecek m 


K.Kıbrısta Haftanın En fazla satan 


DÜNYA KİTAPLARI 


1 Leyla ile Mecnun / 
Burak Aksak / Küsurat 


Kırlangıç Çığlığı / Ahmet Ümit / Everest Yayınları 


Gülersen Yengeçler Isırımaz / 


Zeynep Pelin Ataman / Ayizi Kitap 


Yolun Sonundaki Ev / Oya Baydar / Can Yayınları 


Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley / İthaki Yayınları 


aleti iltür 
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Bir Ömrüm Olsa / Krıstın Hannah / Pegasus Yayınları 


Sonsuza Dek Sen / Jojo Moyes / Doğan Egmont Yayıncılık 


Düşmüş Melekler - Değiştirilmiş Karbon / Richard K.Morgan / İthaki Yayınları 


Pişman İnsanlar Cemiyeti / Reha Özcan-Aytek Teoman / Hemen Kitap 


Sanma Ki Yalnızsın / Elif Şafak / Doğan Kitap Yayınları 


ip 


Yoksa yine çölde mi açacak 


gözlerini? Çünkü o çöl çaresiz âşıkların son durağıdır. Kavuşamayan âşıklar o çölde aralar sevdiğini, kavuşanlarsa emlakçı emlakçı dolanır dururlar, 241 kombili. 


272 sayfa, 2018 
Lİ 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sağlık 


Romatoid Artrit 


ç 


Hastalık eklemlerde şişme, ağrı ve tutukluk yapmaktadır. 
Genellikle el ve ayak parmak eklemlerinde, el bileklerinde, dizlerde, dirseklerde, omuzlarda sinsi bir şekilde başlamaktadır. 
Bazen eklemlerin dışında romatoid nodül denilen derialtı sertlikler yapmakta ve bazen de göz, akciğer, kalp belirtileri ve damar iltihaplanması yapabilmektedir. 


Romatoid artrit nasıl bir hastalıktır? 

Romatoid artrit en sık görülen kronik, enflamatuar bir eklem romatizma hastalığıdır. 
Kesin nedeni bilinmemektedir. 
Bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Bazı genetik faktörlerin, sigara, kronik dişeti iltihabı gibi çevresel faktörlerin ve bazı virüslerin hastalığın başlamasında rolleri olduğu düşünülmektedir. 


BELİRTİLER 


Hastalık eklemlerde şişme, ağrı ve tutukluk yapmaktadır. Genellikle el ve ayak parmak eklemlerinde, el bileklerinde, dizlerde, dirseklerde, omuzlarda sinsi bir şekilde başlamaktadır. Bazen eklemlerin dışında romatoid nodül denilen derialtı sertlikler yapmakta 


ve bazen de göz, akciğer, kalp belirtileri ve damar iltihaplanması yapabilmektedir. 
Hastaların eklem şikâyetleri sabah daha fazladır ve öğleye doğru ve hareket ettikçe biraz rahatlama olmaktadır. 


“KADINLARDA DAHA SIK 


Kadınlarda daha sıktır. 
Kadınlarda 40 yaşlarında daha sık başlarken erkeklerde daha geç başlayabilmektedir. 
Toplumda her 100 kişinin birinde görülmektedir. 

Bazı hastaların kanında Romatoid Faktör ve AntCCP denilen otoantikorlar saptanmaktadır. 


Tedavisi uzun sürmektedir. Bugün tedavisinde büyük gelişmeler olmuştur. 
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4 Dr. ikiz 


/ Vahedi 


İç hastalıkları 
& 5) ve Romatoloji Uzmanı 


La 


editor Gadreskibris.com 


Hastalar yakın takip edilerek hangi ilacın hangi hastaya uygun olduğuna karar verilmelidir. 
Hastalarımıza hastalık ve ilaçlar hakkında bilgi vermemiz gerekmektedir. 
Erken tedavi ile hastalığı çok hafifletmek veya bazen de tamamen iyileştirmek mümkün olabilmektedir. 
Tlaçlar çabuk bırakılırsa hastalık tekrarlayabilmektedir. 

En önemlisi erken teşhis konulmadığında ve uygun tedavi başlanmaması durumunda eklemlerde kalıcı şekil bozukluğu yapabilmektedir. Bu nedenle erken teşhis çok önemlidir. 


| di ole h 
7 y 


N li İsi ipa 


- > a 
Hidden Garden Düğün Salonu, sadece özel davet, düğün — nişan, kına ve tüm kurumsa a organizasyonlarınızda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Harika kapalı salonu, çim alanla kaplı nikah platformlu dış 


mekanı ile sizlere hizmet vermekten son derece gururluyuz. 


KIBRIS MUTFAĞINDA DEĞNEK /7 KEBABI VE KUZU ÇEVİRME (| | 


Ovaya gidenler veya doğada piknik yapanlar iri parça olarak kesilmiş kuzu veya oğlak etini kestikleri yaş şinya dalını soyarak değnek haline getirip şiş yapıyorlardı. İri doğranmış etleri bu şinyadan yapılmış şişlere dizerlerdi. 


Kıbrıs mutfak kültüründe mangal çok önemlidir. Hafta sonları, bayramlarda özel misafirliklerde mangal her zaman yanar. Misafir davet edileceğinde mangal sözü verilir ve mangal mönüsü anlatılır. Mangala konan kebaplar şeftali, et şiş, pirzola, ciğer, tavuk ve bazen da köfte. Et dışında mangalda zeytin kebabı, hellim kebabı, pastırma kebabı ve mantar da ızgaralananlar arasındadır. 
Genelde mangalın vazgeçilmezleridir bunlar. 
Tabii ki bunlara ilave olarak soğan, badadez, patlıcan gibi kebaplar da yapılmaktadır. Av hayvanları da mangalda ayrıca ızgaralanır. Özellikle avcıların avdaki en önemli mönüleri. Günümüzde Adana şiş, de bu magalın çeşitlerinin arasına girdi. 
Tabii buna da Kıbrıs mangalı derseniz yorumu size bırakacağım. Ve bu Kıbrıs mutfağının nasıl değiştiğinin takdirini de size bırakacağım. 
Bayramların vazgeçilmez mönüsü mangal olsa da çok eskilerde fakirliğin de kol gezdiği dönemlerde en pahalı ve hatırı sayılır özel misafir veya bayram mönüsü el magarınası üzerinde horoz veya köy tavuğu. Köy tavuğunu kesip pişirip ikram etmek çok önemli bir ayrıaclıktı. 
Ve mönü de özel mönüye girerdi. Misafire ne kadar çok önem verildiğinin ve önemsendiğinin bir göstergesi idi. Mangal ile ilgili mutfağımızda unutulan bir de değnek 


kebabı ve bütün kuzu çevirme vardır. 


DEĞNEK KEBABI 


Değnek kebabı çok eski dönemlerde ovada yapılan kendine özgü araç gereci ve malzemesi ile yapılan bir kebap türüdür. Rumların suvla dediği kebaptır. Şu anda elektrikli veya akülü mangallar kullanılarak yapılıyor. Demir şişlere dizilen etler elektrik veya akü yardımı ile dönerek iri parçalı etleri pişirir. 
Eskiden sistem bu değildi. 
Ovaya gidenler veya doğada piknik yapanlar iri parça olarak kesilmiş kuzu veya oğlak etini kestikleri 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yaş şinya dalını soyarak değnek haline getirip şiş yapıyorlardı. İri doğranmış etleri bu şinyadan yapılmış şişlere dizerlerdi. Diğer taraftan doğadaki taşlar arasında hazırlanan mangalda da doğadaki kuru odunlar yakılarak mangal hazır olurdu. Ve odunlar kömür haline gelince şinya değneklerine dizilen etler ateşe konur ve yavaş yavaş pişmeye bırakılır. Pişme uzun sure alır. Şinya değneklerindeki etler sürekli çevrilerek yanmaması ve iyi pişmesi için sürekli çevrilir. Bu arada pişen etlerin üzerinden bıçakla veya bazen de zevk için elle etler 


kesilip yenirdi. Bir taraftan içilen alkol ve yenen mezelerin yanında mangalda pişirilen etler de parça parça kesilip yenirdi. 
Tamamen pişen parçalar da şinya değneklerinden çıkarılıp drabeze (masaya) konur ve yenirdi. Bu yeme içme süresi en az üç dört saat. Keyifle ağız tadına gore yapılırdı. Tamamen bir zevk ve yeme içme keyfi yaşanırdı. Günümüzde bu gelenek yok oldu. Yapan da yoktur. Bu doğada en çok 


lezzet alacağınız bir mangaldır. 


KUZU ÇEVİRME 


Bütün kuzu çevirme de daha çok tören yemeklerinden biridir. 
Kuzu veya 1- 2 yaşında oğlaktan yapılır. Hayvan kesilir ve bir gece buzdolabında üzerine zeytinyağı sürüldükten sonra dinlendirilir. Ciğeri, midesi ve kellesi vücuttan 


ayrıldıktan sonra. 
Dinlendirildikten sonra uzun odundan yapılmış şişlere konur ve değnek kebabı gibi 3-5 satte sürekli çevrilerek pişirilir. Pişerken üzerinden pişen parçalar da kesilerek yenir. Genelde düğün, sünnet veya benzeri bir tören yemeği olduğu için kalablık davetlilere yapılan bir mangal yemeğidir. Bunlar Kıbrıs mutfağında olan ve unutulan tadlarımız ve 


kültürümüz. INI 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lezzet pip 


pe dü 


* 


Bütün kuzu çevirme de daha çok tören yemeklerinden biridir. Kuzu veya 1-2 yaşında oğlaktan yapılır. 
Hayvan kesilir ve bir gece buzdolabında 
Üzerine zeytinyağı sürüldükten sonra dinlendirilir. 


y 


Jilizuzun(dyahoo.com 


Esnaf 
Cumartesi alışverişi için hazırlanır. 
Bandabulya'ya kasalarla gelen meyveler, sebzeler yerini almak için sıralanır, dükkan sahipleri kapılarını açar dükkanlarını süpürür, önünü yıkar, dönerciler ateşi yakar etlerini ateşe koyar, 
Bereket 
Fırını'nın önünde kahvaltı yapanlar ya da zeytinli ve pılavuna almak için sıraya girenler vardır. 
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BİR CUMARTESİ 
SABAHI 


Cumartesi sabahı bir genç kadınla Surlariçi'nde sürmeyi planladık. 
Buluşma saatimizden önce, sabahın erken saatlerinde gittim ben, eski Lefkoşa'ya. 
Bu bölgeyi ne kadar çok sevdiğimi, her fırsatta söyler hatta yazılarımda da bahsederim, bilirsiniz. 
Cumartesi sabahları daha da güzeldir buraları. 

Esnaf Cumartesi alışverişi için hazırlanır. 
Bandabulya'ya kasalarla gelen meyveler, sebzeler yerini almak için sıralanır, dükkan sahipleri kapılarını açar dükkanlarını süpürür, önünü yıkar, dönerciler ateşi yakar etlerini ateşe koyar, Bereket Fırını'nın önünde kahvaltı yapanlar ya da zeytinli ve pilavuna almak için sıraya girenler vardır. Büyük Han'da sabahçılar yerini almıştır sabah kahvesi için. Sabah henüz serinken Büyük Han'ın taşlarının yıkanmış hali, dükkanlardan gelen radyo sesleri, Han'daki rahmetlik Ahmet Usta'nın kahvesinde bangoya dizilen sulu muhallebileri, her daim kahvede bir tanıdığa rastlamak ve burnuma gelen mis gibi kahve kokusu beni hep mutlu etmıştır. 


DENİZ'İ DAHA DOĞMADAN TANIRDIM 


Bu hafta şahane bir genç kadınla sürdük velesbit 


dedim ya; İşte bu şahane genç kadın Deniz Düzgündü. Ben, Deniz'i doğmadan önce tanırdım desem hiç de abartılı bir cümle olmaz sanırım. 
Neden mi? Çünkü annesini gençlik yıllarından beri tanırım. Çağdaş, modem, güçlü, bağımsız, özgür ve mücadeleci bir kadındır annesi Hatice Düzgün. Hem de doğal feminist. Öyle kitaplardan okuyarak değil, yaşayarak feminist olanlardan. E böyle annelerin güzel çocukları olur. Başka yolu yoktur. Çünkü böyle kadınlar çocuk değil, birey 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yetiştirirler. Bağımsız, modern, özgür, sorgulayan, toplum gönüllüsü ve kendi ayakları üzerinde duran insanlar yetiştirirler. 
Diyeceksiniz ki babaların hiç mi katkısı yok. Elbette var. Ama annenin rolü kat be kat fazladır. Bu nedenle bilirdim Deniz'in de güzel bir insan olacağını. Öyle de oldu. 

Deniz Düzgün, benim tezimi doğrulayan genç kadınlardandır. Hep söylerdim, gümbür gümbür geliyor yeni nesil kadınlar diye. Deniz ve onun jenerasyonundaki genç 


kadınların bir çoğu da öyle. 


Akıllı, güzel, iyi eğitimli, yabancı dil bilen, ülke sorunlarına duyarlı hem de sosyal sorumlulukları üstlenebilen genç kadınlar. 
Bir diğer sevdiğim yanları , bizim jenerasyondan da onları ayıran önemli bir özellik bu; ekip ruhları var. 
Farklı disiplinler bir arada çalışmayı başarıyorlar. 
Hukukçusu, eğitimcisi, sanatçısı, psikologu hep birlikte üretiyorlar. Bireysel olanlar yok mu? Elbette var. Ama bizim dönemlerde daha çoktu. 
Bu yüzden ülkenin durumu böyle. Herkes lider 


olma kaygısında. Bir şeyin “Başkanı”. 


DENİZ DÜZGÜN İLE SABAH KAHVESİ 


Surlariçi'nde bir tur attıktan sonra Handa oturup bir kahve söylediğim sırada Deniz de geldi Büyük Han'a. Tam da vaktinde. Severim randevularına vaktinde gelenleri. Sürerek gelmiş çok hoşuma gitti. Oldum olası sevmişimdir bisiklet süren kadınları. Ve Deniz, Han'a bisikletiyle girerken 


aklımdan geçirdim; Ne güzel olurdu Surlariçi'nde hiç araba olmasa, herkes bisiklet sürse. Kadınlar alışverişe sepetli bisikletleriyle gelse, çocuklar aileleriyle çarşıyı bisikletleriyle dolaşsa. Şık şık kızlarerkekler sevgilileriyle buluşmaya bisikletli gitse. 
Acaba bir gün bu olacak mı? hep merak ederim. 
Mesela her köşede bisikletlerimizi bağlayacağımız demir aparatlar olsa. Bir kafe ya da dükkana girdiğimizde bisikletlerimizi nereye koyacağız derdi taşımasak! 
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Ve Deniz, 
Han'a bisikletiyle girerken aklımdan geçirdim; Ne güzel olurdu Surlariçi'nde hiç araba olmasa, herkes bisiklet sürse. 
Kadınlar alışverişe sepetli bisikletleriyle gelse, çocuklar aileleriyle çarşıyı bisikletleriyle dolaşsa. Şık şık kızlar-erkekler sevgilileriyle buluşmaya bisikletli gitse. 


Bunu şimdiki nesil pek bilmez. Ama eskiden herkes kapısının önünde oturur kahvelerini orada içerlerdi. 
Iki kişi ile başlanan kahve partileri bazen 10 kişiye kadar çıkabilirdi. 
Şimdilerde herkes kapısını kapatıp klimaları yakıyor. 
Komşuluk da sosyal sohbetler de giderek azalıyor. 


HEM KAHVE HEM DE SOHBET ŞAHANEYDİ 


Büyük Han'ın beni büyüleyen atmosferinde Deniz ile sohbet harikaydı. 
Ne yalan söyleyeyim çok ortak fikirlerimiz ve gözlemlerimiz varmış. 
Açıkçası biraz şaşırmadım değil. Deniz Düzgün İngiltere'de Hukuk eğitimi almış, 6 yıldır da Kıbrıs'ta avukatlık mesleğini yapan 


genç ve çok güzel bir kadın. 


Eğitimini tamamladıktan sonra burada faaliyet gösteren feminist atölyede çalışmış, eğitimini yeni tamamlamış bir avukat olarak çok şey kattığına eminim. Sosyal Riskleri Önleme Vakfı'nın gönüllü avukatlığını yapıyor halen 
daha. Ve Aralık 2017 
yılından beri de “Kıbrıs Türk İnsan Hakları 


Vakfı'nın” başkanlığını yürütüyor. Adli vakalarda talep geldikçe gönüllü avukatlık yapıyor. Ayrıca İnsan Hakları Vakfı bünyesinde raporlama, bildiri yayınlama ve eğitimler yapıyorlar. 
Yakından takip ettiğim vakıflarının çok da güzel bir eğitim projesi oldu geçtiğimiz günlerde, Mehmetçik Ilkokulu öğretmenleri, veliler ve öğrencilere yönelik bu eğitim çok da ilgi çekmiş, benim de çok hoşuma gitmişti. Bence yaygınlaştırılmalı ve her çocuk kendi haklarını bilerek büyümeli. Hatta ders olarak okunmalı okullarda. 

Deniz, genç yaşına rağmen hem gözlem yeteneği hem de farkındalığı yüksek biri. 
İnsanların yıllarca birlikte 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çalışıp fark edemediklerini çok erken zamanda kavramış genç bir kadın. 
En az benim kadar rahatsız ediyor onu da bu bireysel yaklaşımlar. Ve hep benim dediğim doğrucular. 


VELESBİTLERLE 
SURLAR İÇİ TURU 


Cumartesi sabahı Surlariçi'nde bisikletlerle dolaşmak çok keyifli. 
Uğranacak birçok yere kolaylıkla gidebiliyorsunuz. 
Önce biraz sürdükten sonra Bandabuliya'ya girdik Deniz ile. Çarşıyı turladıktan sonra Sevgili Rıdvan Arifoğlu'na merhaba demeden geçemezdik. Daha sonra sevgili İzel Seylani'nin Karagöz oyunlarını sergilediği Bandabuliya sahnesini ziyaret ettik. Ve 


ne şans ki çıkışta sevgili İzel'e rastladık. 

Surlariçi turumuz devam ederken yoldan geçenlerle merhabalaşmak, günaydınlaşmak ve kısa sohbetler de harikaydı. 
Deniz ile kapanış için çok tatlı bir kafe olan Luna kafede karar kıldık. Luna kafenin en sevdiğim yanı kapı önü oturmasıdır. 
Bunu şimdiki nesil pek bilmez. Ama eskiden herkes kapısının önünde oturur kahvelerini orada içerlerdi. İki kişi ile başlanan kahve partileri bazen 10 kişiye kadar çıkabilirdi. Şimdilerde herkes kapısını kapatıp klimaları yakıyor. 
Komşuluk da sosyal sohbetler de giderek 


azalıyor. 


DENİZ'İN FOTOĞRAFÇI YANI 


Deniz'in ilgi alanlarından bir diğeri de fotoğraf çekmek. Ve hakkaten birçok fotoğrafçı ile yarışacak düzeyde fotoğraflar çekiyor. Çok severim sanatçı ruhlu insanları çünkü bu ruh hayatta yaptığı tüm işlere yansıyor. İnsana da sanatçı gözü ile bakar böyle insanlar. Fotoğraf çektirmeye bayılan biri olarak bol bol fotoğraf çektik elbette. 

Ben çok güzel bir gün geçirdim Deniz'le. Böyle genç insanlarla karşılaşmak ve onları daha yakından tanımak benim için inanılmaz mutluluk vericidir. Bence kadınlar 


geliştikçe toplumlar da 


değişir. Böyle genç kadınlara ihtiyacı var bizim toplumumuzun. 
Egosuz, yardımsever, modem, ekip ruhuna önem veren kadınlara. Ne iyi etti de mezun olunca döndü Deniz. Umarım hem mesleğinde hem de özel yaşamında aşk, hayatından hiç eksik olmaz. 

Sevgili Deniz Düzgüne benimle sürdüğü için teşekkür ederim. Bu aralar Cumartesi günleri işine bisikletle gidiyormuş. 
Umarım bisikleti daha sık kullanır. Bisiklet süren kadınlar arttıkça çoğalacağız. Çoğaldıkça hem ruhsal hem de bedensel olarak daha sağlıklı ve daha mutlu olacağız. Sağlıklı kadın sağlıklı toplum demektir... BAH 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Böyle genç kadınlara ihtiyacı var bizim toplumumuzun 
. Egosuz, yardımsever, modem, ekip ruhuna önem veren kadınlara. Ne iyi etti de mezun olunca döndü Deniz. 
Umarım hem mesleğinde hem de özel yaşamında aşk, hayatından hiç eksik olmaz. 
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Tel:0392 365 6000 
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Aselsannet garantisi altındaki ürünlerin satışı, bakım onarımı 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tarafından Aselsannet KKTC yetkili bayisi tarafından sağlanmaktadır. 
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Paketinde 1 adet cihaz, Tadet batarya 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» Tuşsuz, Ekransız Model 

Frekans Bandı UFH PMR 446 
«Kulaklık ile kullanım imkanı (Opsiyonel) «1400 mAH LI-ON Batarya 

«Şık ve Profesyönel Ön Görünüm “Kemer Klipsi 


—— 


» Me 
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Meyve 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tezgahı 


7107 adalı Filipinler'den bir ada; 


Boracay Adası 


Deniz turları 


e imi gi 


Boracay'ın şüphesiz en güzel yeri bembeyaz plajları. 
Toplamda 7 
km enine, 2 
km boyuna olan Ada'da üç büyük ve bir küçük plaj var. 
Büyük plajlar Bulabog, Iligiligan ve en merkezi olan 


White Plajı. 


y 


ar zi 


Bembeyaz kumsalı üzerine eğilen palmiye ağaçları ile hayalleri süsleyen Boracay Adası, 
7107 adasıyla bir ada ülkesi 
olan Filipinler'in West Visayas Bölgesinde adeta cennetten bir köşe. Başkent Manila'nın 300 km güneyinde bulunan Ada, Filipinler'in en ünlü adası... 


PLAJLAR 


Boracay'ın şüphesiz en güzel yeri bembeyaz plajları. Toplamda 7 km enine, 2 km boyuna olan Ada'da üç büyük ve bir küçük plaj var. Büyük plajlar Bulabog, İlig-iligan 


Onur 


Erdoğan 


a » ee 


onurerdogann(gmail.com 


Sahil Yürüyüş yolu 


ve en merkezi olan White Plajı. Ada'nın en hareketli yeri olan White plajı, üç istasyondan (bölge) oluşuyor. İstasyonlardan birincisi, lüks otellerin olduğu biraz sakin bir istasyon. İkincisi, dükkânların mağazaların en çok bulunduğu, her türlü aktivitelerin olduğu merkez istasyon. D-Mall adındaki, dar sokaklarda sağlı sollu dükkânlardan oluşan alış-veriş sokağı, ikinci istasyonun merkezinde yer alıyor. 
Burada dünyanın her mutfağından yemek yiyebilirsiniz. İtalyan, Çin, Tayland, Hint, İspanyol, Japon, Yunan, Fransız, 


Filipin mutfakları 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bunlardan bazıları... Bir de Hobit House adında bir restoran var. Yüzüklerin efendisi filmine uygun döşenen restoranda çalışan herkes cüce ve restorandaki masa sandalye onların boyuna uygun. Üçüncü istasyon ise yerel halkın yaşadığı diğerlerine göre biraz daha mütevazi bir istasyon. 

White Beach'in arkasında, adanın doğusunda kalan ve Boracay'ın ikinci büyük plajı olan Bulabog Beach, White Beach'e göre biraz daha sakin ve el değmemiş bir doğası var. Bu bölgede otel yerine villalardan oluşan siteler var. 


Tlig Tigan plajı 


Boracay içinde çalışan tuktuklar 


Boracay'ın üçüncü büyük plajı. Plaj diğer plajlar kadar güzel değil. Plajı çevreleyen alanda yarım kalmış inşaatlar ve plajda birkaç tane küçük tersane var. 


BESLENEBİLEN BALIKLAR 


Puka Plajı, adanın diğer ucunda küçük bir plaj ama ilk görenlere çok farklı duygular yaşatıyor. En başta inanılmaz sakin, sessiz ve bakir bir kumsal. 
Plaj, tamamen deniz, palmiye ağaçları ve beyaz kumsaldan oluşuyor. 
Burada denize girenlere değişik balıklar eşlik ediyor. 


Bir de beslerseniz, yanınızdan hiç ayrılmıyorlar. Plaj kenarında içecek satan küçük ahşap kafeler var. 
Özellikle hindistan cevizi suyu en çok satılan içecek. 
İki satır darbesiyle açıp içine pipet koyarak servis 


ettikleri Hindistan cevizini, 


palmiye ağacının altında bembeyaz kumlara uzanarak içmek inanılmaz 


keyifli. 


“EN PAHALI PORTAKAL SUYU 


Tropikal meyveleri sevenler Boracay'da çok değişik meyveleri tatma fırsatı buluyor. Birçok 


Filipinlerin taksileri 


meyve çeşidi arasında en 


çok rağbet gören, hindistan 


cevizi, ananas, mango ve muzun her halini yiyebiliyorsunuz. Yemenin yanında suyunu, buzlu 


kokteylleri de içilebiliniyor. 


Bunun yanında burada mangalda muz oldukça 


yaygın. Adada nadir olarak 


portakal suyu da var ama 


portakal suyu aralarında en 


pahalı ve lüks olanı. 


SOKAK SATICILARI 


Boracay'da sokak satıcısından kaçış yok. 
Yolda yürürken masajcılar, deniz aktiviteleri satıcıları, restoran önünde bekleyenler, su geçirmez 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White Beach 


Birçok meyve çeşidi arasında en çok rağbet gören, hindistan cevizi, ananas, mango ve muzun her halini yiyebiliyorsunuz 
. Bunun yanında burada mangalda muz oldukça yaygın. Adada nadir olarak portakal suyu da var ama portakal suyu aralarında en pahalı ve lüks olanı. 


y 


gezi 


Holy Rosary Parish Katolik kilisesi içi 


Hindistan e suyu i içerken 


Beş metrede 


bir illaki bir 


satıcı yanınıza geliyor. 
Kumsalda ise inci satıcıları, kuruyemiş satıcıları, yelken kiralayanlar peşinizi bırakmıyor. 
Denize girerim kurtulurum diye düşürseniz, yanılırsınız, orada da sörfçüler sörf tahtası kiralamak için peşinizde geziyor. 


y 


İlig İliyan 
Beach 


ei 
# -ç lili 


kap satıcıları peşinizi bırakmıyor. Beş metrede bir illaki bir satıcı yanınıza geliyor. Kumsalda ise inci satıcıları, kuruyemiş satıcıları, yelken kiralayanlar peşinizi bırakmıyor. Denize girerim kurtulurum diye düşürseniz, yanılırsınız, orada da sörfçüler sörf tahtası kiralamak için peşinizde geziyor. 


| BOL AKTİVİTE 


Boracay'da aklınıza 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gelebilecek her türlü su, doğa sporları ve eğlence aktivitesi mevcut. 
Dalışların her türlüsü, parasaling, yelken, kiteboard, tekne ile ada turu, helikopter turu, at turu, atv, dağ motoru turları, kaya tırmanışı, bisiklet turları, golf imkânı ve bunlara benzer sürüyle aktivite var. 
Boracay biraz Latin Amerika, biraz Uzakdoğu biraz da Orta Asya havasında bir ada. Sağda solda duyabileceğiniz tüm 


müzik İngilizce. .. Herkes İngilizce konuşuyor. 
Yemekler Uzakdoğu yemeklerine benziyor. 
Yemeklerde ağırlıklı olarak pilav, yumurta ve balık yeniyor. 

Adanın en büyük kilisesi Holy Rosary Parish Katolik kilisesi. 
Rengârenk olan Kilise alışılmışın biraz dışında bir kilise. Bahçesinde basketbol sahası var. Kilise olduğunu gösteren tek alamet duvardaki Isa 


heykeli ve banklar. 
cd 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adres 


BAYRAM BİTİYOR, DİYETE DEVAM! ! 


En genel hatlarıyla menünüzde her gün mutlaka sebze ve meyvelere yer vermek ana koşullardan bir tanesi olsun. 
Ayrıca haftada en az iki kez balık, iki kez kırmızı et tüketmeniz de genel olarak uygun olacaktır. 


y 


Ramazan Bayramı'nın son gününü yaşarken bu üç günlük zaman zarfında sağlıklı beslenme ve diyet düzeni bozulmuşsa moralinizi bozmayın ve yarın kaldığınız yerden devam edebileceğinizi hatırlayın. Özellikle yaz aylarında olmamız nedeniyle hareket şansımızın da arttığını, gece yürüyüşleri ve yüzme gibi alternatiflerle diyetimize güçlü destekler katabileceğimizi de unutmayalım. Şimdi bayramda afiyetle tükettiğiniz her lezzetle barışın ve önümüzdeki haftanın sağlık dolu ve düşük kalorili beslenme programını hazırlamaya koyulun. 


HAFTALIK YEMEK PROGRAMI 


HAZIRLAYIN 


Yarın diyete kaldığınız yerden devam etmek istiyorsanız ilk etapta beslenme programınızı yapmalısınız. Böylelikle erteleme olgusu olmadan diyetinizi uygulama şansınızı artırmış olacaksınız. Yarından itibaren hafta genelinde menünüzde neler bulunduracağınızla ilgili bir yemek listesi hazırlamanız sizi zihinsel olarak da sağlıklı beslenme ve diyet sürecine adapte edecektir. Diyet sürecinde zihnimizin ve düşünce yapımızın da ne denli 


i N 
4 ya 
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önemli olduğunu unutmayalım. 

En genel hatlarıyla menünüzde her gün mutlaka sebze ve meyvelere yer vermek ana koşullardan bir tanesi olsun. Ayrıca haftada en az iki kez balık, iki kez kırmızı et tüketmeniz de genel olarak uygun olacaktır. Bunun yanısıra haftada üç ya da dört kez de kuru baklagiller için sofranızda yer açmayı unutmayın. Tabii sağlıklı beslenme tahtının kralı tam tahıl ekmeğiniz de lütfen uygun miktarlarda her gününüzde bulunsun. 
Ekmek grubunda yer alan bulgur pilavı gibi alternatiflere de yine ölçülü miktarlarda da yer verebilirsiniz. Besin gruplarıyla ilgili daha detaylı bilgi için internetten araştırma yapabilirsiniz. Kendiniz için en uygun tüketim porsiyon miktarlarını ise en sağlıklı şekilde diyetisyeninizden öğrenebileceğinizi 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dilaratopcan(dgmail.com 


unutmayın. 


> YARIN SABAH KAHVALTI ÖNCESİ TARTILIN 


Yarın sabah mutlaka tartılarak kilonuzu bir kenara not edin. Ayrıca haftaya aynı gün aynı saat yine tartılarak önümüzdeki bir haftalık süreçte gerçekleştireceğiniz beslenme ve spor düzeninin kilonuz üzerindeki etkisini gözlemleyebilirsiniz. 
Bakalım bir hafta boyunca uygulayacağınız sistemin vücut ağırlığınız üzerindeki etkisi ne olacak... 

Not: Tabii bu aşamada evdeki tartılar genellikle yağ, kas ve su ölçümü yapmadığından kilonuzun detaylı analizini görebilmek adına bir diyetisyene de başvurabilirsiniz. 


Unutmayalım ki kilo 


konusunda rakamdan ziyade kilonun içeriğindeki yağ oranını düşürmek önem taşıyor. 


SPOR GÜNLERİNİZİ BELİRLEYİN 


Sağlıklı beslenme düzeninin yanısıra hafta boyunca spor yapabileceğiniz gün ve saatleri de önceden belirlemeniz özellikle kendinizi programlayabilmeniz adına size büyük destek sağlayacaktır. Örneğin hafta içi yürüyüş saatlerinizi planlayabilir, hafta sonu ise deniz programı yapabilirsiniz. 


TABİİ EN SAĞLIKLI YOL DİYETİSYENE BAŞVURMAK 


Eğer diyetisyen kontrolünde değilseniz ya da bir müddettir diyetisyen görüşmelerinizi aksatmaktaysanız diyetisyeninizle yeniden görüşmeye başlamanız çok daha sağlıklı olacaktır. Bu konuyla ilgili ertelemeleri bir kenara bırakarak 


hemen randevunuzu alın. 


Unutmayın aksiyon almadan isteklerimizi gerçekleştirebilmek hiçbir zaman olağan değildir. 
İsteklerimizi realiteye dökebilmek adına adım atmamız gerektiğini göz önünde bulundurmamız 


gerekiyor. 


BİRKAÇ PÜF 
NOKTASI. .. 


İştahı toparlayabilmek ve diyet sürecine adapte olabilmek birçok kişi için zor bir süreç. Bu zorlu adaptasyon döneminde size yardımcı olabilecek bazı noktalar ise şöyle; 

-Saat başı bir bardak su içerek hem günlük su tüketimizi en sağlıklı bir şekilde karşılayabilir hem de yalancı açlık yani kısacası göz açlığını kolaylıkla devre dışı bırakabilirsiniz. 

-Ara öğün yapmak çok önemli, bunu unutmuyoruz. Ara öğünlere süt, yoğurt, ayran ve kefir gibi besinleri katmak ise diyet adaptasyonu için altın değerinde rol oynuyor, dikkate alalım. 

-Glisemik indeksi yüksek yiyeceklerden özellikle diyete başlangıç 


döneminde uzak duralım. 
Bir müddet beyaz pirinç pilavı, patates, beyaz undan hazırlanmış her türlü yiyecek (ekmek, makarna vb.), şeker içeriği yüksek sebze ve meyveler (bezelye, pancar, kavun, karpuz gibi), limonatalar, taze sıkılmış meyve sularından uzak durun. 

-Duygusal beslenme durumu tetiklendiği takdirde hemen kendinize yapacak başka bir görev bulmalısınız. Örneğin ev tertibi, temizlik, kişisel bakım, yürüyüş, arkadaşlarla buluşmak gibi... Bu sayede duygusal açlığın tuzağına düşmez ve diyetinizi bloke etme riskini de en aza indirgemiş olacaksınız. 

-Bu süreçte genellikle “sabır başarının kilit noktası haline geliyor. Siz de sabrınızı güçlü tutabilmek adına sizi güçlendirici aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Örneğin nefes egzersizleri ya da meditasyon gibi alternatifleri uygulamak bu konuda size yardımcı 


olabilir. 


Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir hafta diliyorum. Mutlu Bayramlar... ENE 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Yarın sabah mutlaka tartılarak kilonuzu bir kenara not edin. Ayrıca haftaya aynı gün aynı saat yine tartılarak önümüzdeki bir haftalık süreçte gerçekleştirece ğiniz beslenme ve spor düzeninin kilonuz üzerindeki etkisini gözlemleyebilir siniz. 


y 


YOL adres 
AHMET OTO GALERİ 


OTO GALERİ 


sevayreggac&hotmail.com 


0533 868 7366 
HAMİTKÖY ÇEMBERİ YANI- DUMLUPINAR / LEFKOŞA 


Model: PEUGEOT 308 : o TOYOTA COROLA AXIO 
, Metor: 1600<€,|. or: 1500cc. 
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Sıcak; Soşukimezeler; Rakı161Balık; ECanlıMuzik 


Denizdeğkeyik HEGLENCEYERDOYACAKSINIZE 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RESTAURANT 


| f AnchorRestaurant 


- Kordonboyu Cad.Girne 90 392 815 24 55 
490 542 877 59 20 


yarışması 


Yenidüzen-Deniz Plaza Yarışması'nda dereceye giren öykülerde son haftaya geldik. 1, 2 ve 3.'lük alan 


öykülerden sonra bu hafta 


başarı ödülü alan iki öyküye 


yer veriyoruz. Kendi yaş gruplarında verilen ikişer 


Seçilen konu: Öğretmeniniz size öğrenci haklarıyla ilgili bir ödev verdi. Bu ödevi öyküleştirerek anlatınız. 


HAKLARIMIZI 
TANIRKEN 


Berna CHAUSH 
Sınıf 8 

'The American 
Future College 


Yaşlanıp bir yaşıma daha gireceğim bir güne gözlerimi açtım. Benim adım Pera ve bugün on dört yaşıma gireceğim. Yatağımdan fırlayıp, okula gitmek için hazırlandım. Başıma geleceklerden habersiz, sınıfıma girdim. Genellikle sınıfa en son ben gelirdim ve bugün de öyle oldu. Arkadaşlarım beni çok sevimli bir kutlama ile karşıladılar. Çok mutlu oldum. Ders zili çaldığında, hep birlikte sınıfı toparladık ve sınıf öğretmenimiz, Birsel öğretmen geldi. Bize size çok güzel bir hediyem var dedi. 
Bütün sınıf “nedir?” diye bağırdık. Herkes heyecanla öğretmenimizin iki dudağı arasından çıkacak olan kelimeleri bekliyordu. Sınıf sessizleşti ve Birsel öğretmen bir anda konuşmaya başladı: “Size bir ödev vereceğim” dedi. Bütün sını- 


fın yüzü düştü ve ben de kendimi tutamayarak, “Böyle ödev mi olur?” 
dedim. Birsel öğretmen hafifçe kaşlarını çatarak, “Tabii ki!” dedi ve ödevi anlatmaya başladı. “Odeviniz size haklarınızı nasıl savunacağınız, haksızlığa uğradığınızda neler yapabileceğinizi öğretecek” dedi. 
“Konunuz; öğrenci hakları, yedi gün boyunca bir araştırma yapıp, bir sunum hazırlamanızı, bunu da beşerli gruplara ayrılarak yapmanızı istiyorum” diye ekledi. Öğretmen daha cümlesini tamamlamadan biz grupları kararlaştırmıştık. Birsel öğretmen benim doğum günüm hatırına istediğim grupla olmama izin verdi. Benim grubumda iki erkek ve ben dahil üç kız vardı. Ersin, Eray, Su ve Deniz. Grup kaptanı olarak ben seçildim. Bu proje benim için önemli bir hale gelmişti ve başarılı olmak istiyordum. 
Eve geldiğimde beni bir sürpriz daha bekliyordu. 
Işıklar kapatılmış ve herkes 


konudan seçtikleri konuyu 


öyküleştirerek anlatan öykücülerimiz Berna ve Zeki, 2018'in başarılı 


yerini alıp dört gözle beni bekliyordu. Eve girdiğim anda hep birlikte şarkı söyleyerek doğum günümü kutladılar. Bu gün çok yorulmuştum ve yatağa yatar yatmaz uyudum. 

Ertesi gün tamamen konsantre bir şekilde okula gittim ve bütün grubu toplayıp neler yapabileceğimizi konuştuk. Şu karara vardık. Kalan üç gün boyunca okulu gözlemleyip, yaşanan haksızlıkları belirleyeceğiz ve bu haksızlıklara kendimiz çözümler üreteceğiz. Eğer çözümler kulağa mantıklı gelirse, onları haksızlığı önlemek amacıyla öğretmene sunacağız. Bu düşüncelerimizi uygulamaya geçtiğimizde üçüncü gündeydik. Bu gün kantini, ertesi gün arka bahçeyi ve son gözlem gününde de okulun içlini 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öykücüleri arasında girdiler. 
Zeki'nin geçen yıl da birincilik aldığını hatırlatmış olalım. 


gözlemleyecektik. İlk teneffüs zili çalar çalmaz beşimiz birden kantinin önünde toplandık. Herkesin kâğıt ve kalemi hazırdı. 
Tik gördüğümüz haksızlık büyüklerin, küçüklerin önüne geçmesi ve çocukların hiçbir şey yapmamasıydı. Bunu bulduktan sonra bir beyin fırtınası yapıp çözümü hızlı bir şekilde bulduk. Kantine özel bir görevli yerleştirmenin mantıklı olduğunu düşündük. Bu esnada, bir haksızlık daha görmüştük. Büyük öğrenciler küçükleri sıkıştırıp, onların harçlıklarını alıyor ve birine söylememeleri için onları tehdit ediyorlardı. Bu konuda o an aklımıza bir çözüm gelmemişti ama üstünde düşünmek için hemen not almıştık. Bütün bu göz- 


lemlerimizi hemen temize 


çekip bir dosyaya yerleştirdik. Böylece son gün işimiz daha kolay olacaktı. 

Okul bitiş zili çaldığında da tesadüfen bir haksızlıkla daha karşılaştım ve hemen dosyama ekledim. Haksızlık yine büyüklerin otobüse binerken istedikleri yere oturmak için, küçükleri yerlerinden kaldırmasıydı. Eve vardığımda annem kızgın bakışlarıyla bana bakıyordu. 
Korkarak ona doğru yürümeye başladım ve bana odamı toplamam gerektigini söyledi. Ben de rahatlamış bir şekilde odama girip, toparladım ve akşam yemeğimi yedim. Sonra derslerimi yaptım ve televizyon izleyip, uyudum. 

Dördüncü gün gelmişti. 
Uyandığımda alarmımın çalmadığını ve otobüsün 


gelmesine on beş dakika kaldığını fark ettim. Yatağımdan fırladım ama otobüs ben daha hazırlanmadan gelip kaçmıştı. Artık tek çözüm okula yürüyerek gitmekti. 
Okula vardığımda çok yorulmuştum. Çünkü ilk dersi kaçırmamak için yürümeyip koşmuştum. 
Neyse ki bu kez koşuşum işe yaramıştı. Derse yetişmiştim. Sınıfa girdiğimde adeta nefes nefeseydim. 
Teneffüs zili çaldığında bugünki buluşma yerimiz ağaçların altında olan banka oturduk ve gözlemlemeye başladık. Ilk haksızlığı Su fark etti. Her zamanki gibi büyükler küçükleri futbol sahasından kovuyordu, çıkmayıp haklarını savunduklarında da toplarını uzağa fırlatıyor- 


lardı. Aslında bu sorunu çözmek basit ve her okulda uygulanıyordu, nöbetçi öğretmenler. Fakat maalesef bazı çocuklar nöbetçi öğretmenlerin ikazlarını umursamayıp ilk fırsatta yine çocukları sahadan çıkarıyorlardı. 

Bir diğer haksızlıksa her arkadaş grubunun içinden saf ve temiz kalpli bir kişi seçilmesi ve o kişiye getir götür işlerinin yaptırılmasıydı. Bizce bu durumda yapılacak hiçbir şey yoktu. 
Çünkü bu, arkadaşlarının o kişiye bakış açısıyla ilgiliydi. Zil çalıp son derse girdiğimizde hiç odaklanamamıştım. Proje hiç aklımdan çıkmıyordu. Bize verilen sürenin bitmesine üç gün kalmıştı. Bu üç gün içerisinde ne yapacağımızı düşünüp durdum bütün 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ders. Okul bitti ve eve gelince dosyayı açıp bulamadığımız çözüm için düşünmeye başladım. 
Çözüm olarak ise küçüklerin harçlıklarını alanlara ceza verilmesi ve tüm okula bir sunum yapıp, bu tür olayları yapmamaları için uyarmaktı. 

Son okul gününe hızlı bir başlangıç yapıp saatinde uyandım. Bu benim için bir başarıydı. Günlük rutinlerimi yapıp, okula gittim. Derse girdiğimde dört gündür okula gelmeyen Gizemlin ağladığın gördüm. Yanına gidip ne oldugunu sordum ve en büyük haksızlığın ona yapıldığını anladım. Gizem'in babasının onu okula göndermediğini duyunca çok üzüldüm. Çözüm olarak bunu Birsel Öğretmene 


söylemeyi uygun gördüm. Birsel öğretmen bu anlattıklarımızı duyunca çok sinirlendi ve çocukların eğitim haklarının elinden alınmaması gerektiğini ve velisi ile konuşacağını söyledi. Bu olayı da dosyama ekledikten sonra teneffüs Zili çaldı. 
Grup toplandı ve gözler dört açıldı. Herkes dikkatlice etrafını inceliyordu, bir haksızlık arıyordu derken Eray “buldum” dedi fakat sonra sadece çocukların şakalaştıklarını fark etti. 
Bu gün pek bir haksızlık gözlemleyememiştik. Sadece Gizem'e yapılan haksızlıkla yetindik. Eve gittim ve yemeğimi yedim, sonra odama gidip kalemleri, makasları, yapıştırıcıları ve kartonları hazırladım. Yarın bende buluşacağımız için evi toparlayıp uyudum. 
Altıncı güne geldiğimizde hafta sonu olduğu için uzun süre uyudum ve kalkınca bir güzel kahvaltımı yapıp gruba bize gelmeleri için mesaj attım. Geldiler ve biz bir gün boyunca projenin üstünde çalıştık. Sonuç olarak ortaya çok güzel bir şey çıkmıştı ama artık çok 


geç olduğu için herkes evine dağıldı. Projenin son günü yatağa yattığımda içimde bir heyecan vardı. Sunumu düşünerek uyudum. 

İşte büyük gün gelmişti. Sabah her zamankinden farklı bir enerjiyle kalkıp, kahvaltımı yaptım. Giyindim, saçlarımı tarayıp dişlerimi fırçaladıktan sonra otobüsümü bekledim. 
Otobüs geldiğinde ilk defa bekletmeden bindim ve okula ilk ben vardım. Arkadaşlarım gelince son toplantımızı yaptım, çünkü sunum ilk dersti. Sonunda zil çalmıştı ve Birsel öğretmen sınıfa girdi. Günaydınlaştıktan sonra, “isterseniz gönüllü bir grup çıkıp, sunmaya başlayabilir” dedi. Ben ve arkadaşlarım aklımızdakileri unutmamak için hemen atlayıp sunmaya başladık. Ilk konuşma benimdi, ben bir iki kelime karıştırdım ama sonra toparladım. 
Benim sunumdaki görevim; arkadaşlarımın üzerinde duracağı konulara değinip onları maddeler halinde tahtaya yazmaktı. Sunumumuz şu maddelerden oluşuyordu; 

1) Uygun eğitim or- 


tamı 

2) Her çocuğun eğitim alma hakkı 

3) Arkadaşlar ile yardımlaşma 

4) Yaşadıkları olumsuz durumları şikâyet edebilme 

5) Her çocuğun eşit şartlarda eğitiminin olması. 


Görevimi tamamlayıp sırayı arkadaşıma bıraktım. Herkes sunduktan sonra ayakta alkışlandık. Sunumda en çok vurguladığımız konu şikâyet ve kendini savunabilme hakkıydı. 
Çünkü haksızlıkların çoğu bunun yapılmamasından dolayı ortaya çıkıyor ve şikâyet edilmedikçe büyüyordu. 
Bütün gruplar sunumu bitirdikten sonra sınıf öğretmenimiz benim grubuma çok güzel ve özenle hazırladığımız için ödül olarak çikolata verdi. Son olarak nasihat dolu bir konuşma yaptı. Her zaman ne olursa olsun, hakkımızı savunmamız gerektiğini söyledi. Böylece okulda verilen her projenin, her ödevin sadece bir ödevden ibaret olmadığını, aynı zamanda bizi hayata hazırladığını anladım. 
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Seçilen Konu: Ailenizle yeni bir eve taşınmanız gerekiyor. 
Duygu ve düşüncelerinizi öyküleştirerek anlatınız. 


, 


| Oy 


Zeki Zekican 
Sınıf4 | 
Özgürlük Ilkokulu 


” DENİZ PLOz 


Güleryüzlü Mag 


Güzel bir bahar sabahıydı. Bahçedeki badem, şeftali ve erik ağaçları çiçeklerle süslenmiş bir gelin gibiydi. Bahçe, lapsanaların ve ekşilicelerin adeta keyif sürdüğü bir yer haline gelmişti. Zeki'nin köpeği Zilli, bu rengârenk güzelliğin içerisinde koşuşturuyor, taklalar atıyordu. Kuşlar da doğanın bu renk cümbüşünü tamamlarcasına ötüşüyorlardı. Zilli, kuşlar ve tabiat ilkbaharın gelişini kutluyorlardı. 

Zeki evlerindeki camlığın kapısına yaslanmış, bu muhteşem güzelliğe bakıyordu. Bakıyordu; ama hiçbir şey görmüyordu. Bakışları çok donuktu. Sabahın erken saatlerinde aldığı haber onu yıkmıştı adeta. Içinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Bu evden taşınacakları haberi bir tokat gibi yüzüne vurmuştu. Babası Mağusa'da maaşı güzel bir iş bulmuştu. Mağusa'dan Güzelyurt'a her gün gidip gelmek çok zordu. Kıt kanaat geçindikleri için bu iş kaçırılmaz bir fırsattı. Babası ve annesi Zeki'ye öyle açıklamışlardı. Elbette ki hakları vardı; ancak Zeki bu evde doğmuştu. On yaşındaydı ve burada birçok anısı 


adres öykü yarışması 


ÇOCUKLAR AĞLAMASIN 


vardı. Ya arkadaşları, onlar ne olacaktı? Zeki gidince kimle oynayacaklardı? 
Gözüne birdenbire pembe — beyaz çiçeklerle yüklü erik ağacı takıldı. Bu ağaç onunla aynı yaştaydı. O doğduğu gün bahçeye dikilmiş, ağaca “Zeki” adı verilmişti. Onu da bırakamazdı. Okulu, hele hele okulu, öğretmenleri onun için vazgeçilmezdi. Bir an Uluç öğretmenini, öykü öğretmenini, Ayşe öğretmenini, Şaban öğretmenini düşündü. Onlardan nasıl ayrılabilirdi? Onlarsız bir öğrencilik düşünemiyordu. Ya sıra arkadaşı Doğukan kiminle oturacaktı? En samimi arkadaşı Erge kiminle dertleşecekti. 
Dile kolay dört yıl onlarla birlikteydi. Şimdi tüm anıları geride bırakıp gitmek olur muydu? Bu yükü kaldırabilecek miydi? 

Bunları düşünürken gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Elbette ki anne ve babası onun hayatındaki en önemli varlık- 


lardı. Onlar yanında olunca dünya umurunda olmayacakmış gibi geliyordu ona; ama durum öyle değildi. Her şeyi bırakıp gitmek ona çok zor geliyordu. Düşündükçe gözlerindeki yaşlar artıyor, ara ara içini çekiyor, hıçkırıklara boğuluyordu. Yerinden kalktı. Evin odalarını dolaşmaya başladı. Her odada birçok anısı vardı. Evin oturma odası... Onun ilk adımlarını attığı yer burasıydı. 
Babasının çekmiş olduğu videoda izlemişti. Çalışma odası... Her gün ödevlerini burada yapıyordu. 
Hatta buradaki turuncu koltukta keyif çatmaya bayılıyordu. Kendi yatak odası... Bu odada neler olmadı ki? Arkadaşlarıyla oynadı, yatakta zıpladı, piyano ve gitar çaldı; kitap okudu. Yeri geldi ağladı. 
Hepsi gözünün önünden bir film şeridi gibi geçiyordu. Gözünden akan yaşları sildi. Piyanoya yaklaştı. Kendisini en çok o 


anlardı. En üzgün olduğu zamanlarda onun en iyi arkadaşıydı piyano. Birkaç parça çalarak kendine gelebilirdi. En azından şim- diye kadar öyle olmuştu. 
Ellerini ağır ağır tuşlara götürdü. “Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek...” 
parçasını çalmaya başladı. 
Çalarken bu evde, bu mahallede, okulunda yaşadıkları bir bir gözünün önünden geçiyordu. Evet, bu anılar ömür boyu hafızasında hep sürecek, canlı kalacak, unutulmayacaktı. 
Notaların melodisine kendini bırakıvermişti Zeki. 
Biraz rahatlamıştı. Sanki birdenbire piyano sesine anne ve babasının sesleri karıştı. “Zeki!” diye çağırıyorlardı. Ses evlerindeki atölyeden geliyordu. Babası, taşınmak için gerekli olan bir sürü kasa yapıyordu. Zeki oraya koştu. 
Bu atölyede de birçok anısı vardı. Gözleri yine doldu. Durakladı. Babası ile burada birçok iş yapmıştı. Akülü araba bile 


yapmışlardı. Burayı nasıl bırakacaktı? Her taraf yaptıkları çalışmalarla doluydu. Bu kadar eşyayı nasıl ve nereye götüreceklerdi? Bu anılar, bu kasalara sığar mıydı? Babası kasa yığınının arasından Zeki'ye doğru yöneldi. 
Annesi de yanına geldi. 

Babası: “Biliyor musun Zeki dedi. Ben kasa yapmaktan vazgeçtim.” 

Zeki: “Neden” diye sordu. 

Babası: “Çünkü hayatta paradan çok daha önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela senin mutluluğun” diye cevap verdi. 

Zeki babasına sarıldı, sonra odasına koştu. Piyanosu onu yine yanıltmamıştı. Derdini dinlemiş, ona derman olmuştu. 
Odasının pencerelerini ardına kadar açtı. “Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek...” şarkısı tüm mahalleyi inletti. Bu şarkı; bu mahallede, bu evde, bu odada çalmaya devam 
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1997 doğumlu 
Walsall'dan 
Jorja Alice 
Smith, Birleşik Krallığın en dikkat çeken r&b şarkıcılarından biri ve tabii ki bizlerin de dikkatinden kaçmıyor... 
Dünyaca ünlü müzikçilerin desteğini alan genç sanatçıların daha hızlı yükseldikleri gerçeğini, Jorja Alice Smith tam olarak gösteriyor. 


y 


MÜZİK DÜNYASININ DEVLEŞEN İSMİ 
“JORJA ALİCE SMİTH” 


Hem çok yetenekli hem de çok güzel. Sesi ve tarzı , dikkat çekiciliğinin başında geliyor. Bu hafta güzel bir ingiliz kızını sayfamıza taşıdık. 1997 doğumlu Walsall'dan Jorja Alice Smith, Birleşik Krallığın en dikkat çeken r&b şarkıcılarından biri ve tabii ki bizlerin de dikkatinden kaçmıyor. Birçok sayıda single ve bir o kadar da ünlü sanatçının kliplerinde boy gösterdi. Diğer sanatçılarla, özellikle de Drake , Stormzy ve Kali Uchis'in yanı sıra yapımcı Preditah ile işbirliği yaptı. 
2018'de Smith, Brit Critics'in Seçimi Ödülü'nü kazandı. 


Ersin 


| Kaşif 


Gy k 


ersinkasifOyahoo.com 


- KARİYERİNDE ÇOK HIZLI AMA EMİN ADIMLARLA 
YÜKSELİYOR 

Smith'in ilk projesi olan "Mavi Işıklar", Ocak 


2016'da on sekiz yaşındayken SoundCloud'a 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yükleniyor. Maverick Saber ve "Nereye Gidiyor " adlı "A Prince", sanatçı / rapçi Drake tarafından Entertainment Weekly'de yer alan bir makalede favori şarkı olarak bahsediliyor. 2016'da ilk işini, çeşitli konuları ve 
müzik stillerini kapsayan 4 
parçalı bir EP projesi olan 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Project 11'i yayımlıyor. 
2016 MOBO Odülleri'nde 


"Mavi Işıklar" En İyi Şarkı kategorisinde aday gösterildi. Smith, Kanadalı dünyanın en iyi rapçilerinden Drake ile İngiltere'deki Birmingham ve Londra'daki bir turneye birlikte çıkıyorlar. Bu da genç sanatçının tanınmasında çok etken oluyor. 2017 yılı boyunca, İngiltere'nin en yeni ve en ileri gelen sanatçılarından biri olarak BBC ve Evening Standard tarafından verilen İngiltere ulusal basınında yer alıyor. 
Jorja, BBC'nin 2017 de 
Yılın Listesinde seçilen 15 
sanatçısından biri oluyor. 
Yine 2017 yılında Drake'in Mor Life isimli albümünde iki parçada yer alıyor. 
Londra'daki Rivoli Balo 


Ne 


.. 


Salonunda şarkı söyleme 
şerefine erişiyor. 2017 
MOBO Ödülleri'nde En İyi Kadın kategorisinde aday gösteriliyor ve Ocak 2018'de Brit Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü'nü kazanıyor. Ertesi ay ise, Rag'n'Bone Man ile 
2018 BRIT Ödüllerinde 
sahne alıyor. Nisan 2018'de ilk stüdyo albümü Lost & Found'i dünyayaa duyuruyor. 8 Haziran 2018'de piyasaya çıkıyor. 
Dünyaca ünlü müzikçilerin desteğini alan genç sanatçıların daha hızlı yükseldikleri gerçeğini, Jorja Alice Smith tam olarak gösteriyor. Yolun açık olsun Jorja. Umarız bu yol Akdeniz'e kadar uzanabilir ve seni sahnelerde görme şansı 


buluruz. BEJ 
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Tuğba Yurt - Yine Sev Yine 


| dOl NON,OYYH 


Simge - Aşkın Olayım Fırat Karakaya - Hiç Aşık Olmadın Mı 


Nigar Muharrem — Meselen 


Sezen Aksu - Veda 


İNGİLİZCE 


Rita Ora — AnyWhere 


Bruno Wars & Cardi B — Finesse 


Liam Payne & Rita Ora — For You (Fifty Shades Freea) 


Craid David Featuring Bastille — / Know You 


Zac Efron & Zendaya — Rewrite The Stars 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a Ke 
MAM İle er, 


dada el 


MAÇIN RİTMİNİ HİSSET. 


GRUNDIG TV'LER İLE DÜNYA STANDARTLARINDA SES VE GÖRÜNTÜ KEYFİNİ ÇIKARIN. 


49GRD-REX / 49" -4K UHD 4 Smart Led TV 


49"/123 cm 

AK UHD 

Smart Interactive TV 
3840 x 2160 Piksel 
Dahili UHD Uydu Alıcısı 


HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Micro Dimming Engine Miracast 

Çift Çekirdek işlemci 

DTS Premium Sound 


VPI(Video Perfection Index):1300 USB Kayıt 


GİRNE 

Tektan Ltd:T, 5338280006 

Erhan Zilci Electronics: T. 533868 3535 
KARAOĞLANOĞLU Şencan Elek:T.392 8223860 
ALSANCAK Haypem Elektronik: T. 533852 4948 
ÇATALKÖY Tunç Ltd: T. 5338611907 

TATLISU Elanur Tic: T.5338346179 GÜZELYURT Özcoşkun Ltd:T. 3927144163 DecibelLtd:T.392 7146655 

GEMİKONAĞI Altıntuğ Tic: T. 533840 88 90 


LEFKOŞA 
SURLAR İÇİ Ağrı Ticaret T. 392 227 5263 
DEMİRHAN Tekno Mega (Erülkü) T. 533835 0202 
DİKMEN Attila Atakanlı Tic: T. 533 884 66 99 


Ürün Bedeli 
© 


2. El Ürün Bedeli b 


Kampanya Fiyati 


GRUNDIĞG 


Wi-Fi 
Bluetooth 
4 xXHDMI 
3 xUSB 


A Enerji 


GAZIMAĞUSA 

Bomer Trading: T.392 366 7733 

Çilli Ticaret: T.392 366 66 56 

SERDARLI Ersoy Kasap: T.3923766181 YENİBOĞAZIÇI Buğra Tic: T. 3923788123 AKDOĞAN Lion Tic: T.3923778759 
DÖRTYOL Öztürk Elek: T. 53384955 42 
SÜTLÜCE Pelin Tic: T.392 373 4206 
İSKELE Lalem Tic: T. 3923712323 YENİERENKÖY İnanç Tic: T.392 3745187 
DIPKARPAZ Emrullah Tic: T.533 847 0058 


ARMAR GROUP SATIŞ NOKTALARI 


Ortaköy Showroom: T.392 228 84 15 
Gönyeli Showroom: T.392 2238800 TepeHome / Ortaköy: T.392 2291551 


armargroup.net armarshop.com fi /armargroupecyprus 


(4442020 


Yetkili Servis 


A: 


Enerji 


A Enerji 200: 
—— rd 
| i 2. 
Dikey 
8 Çekmece İİ 
li Beyaz 
GAZIMAĞUSA 
Takan Le: 6338280008. ül Bomer Trading: T. 392 36677 33 ARMAR GROUP SATIŞ NOKTALARI 
KARAOĞLANOĞLU Şencan Elek: T. 392 82238 60 GF e Ortaköy Showroom: T. 392 228.84 16 
1 ALSANCAK Haypem Elektronik: T. 523852 4948 MERDARLI Grey Kanepe. T.JUZ GOTU Gönyeli Showroom: T. 392 2238800 
ÇATALKÖY Tunç Ltd:T. 5338611907 YENİBOĞAZİÇİ Buğra Tic: T. 392 3788123 TepeHome / Ortaköy: T. 392 229 1551 
TATLISU Elanur Tic: T. 5338346179 AKDOĞAN Lion Tic: T. 392 377 8759 
GÜZELYURT Özcoşkun Ltd:T.392 7144163 DÖRTYOL Öztürk Elek: T. 53384955 42 armargroup.net Decibel Ltd: T. 392 7146655 SÜTLÜCE Pelin Tic: T.392 3734206 GEMİKONAĞI Altıntuğ Tic: T. 5338408890 İSKELE Lalem Tic: T. 392371 2323 armarshop.com YENERENKÖY İnanç Tic: T. 3923745187 (B / LEFKİ 'armargroupcyprus En Pekin T.202 2267111 DIPKARPAZ Emrullah Tic: T.533 8470058 


SURLAR İÇİ Ağrı Ticaret T. 392 227 5263 


DEMİRHAN Tekno (Erülkü) T.533 8350202 (444 20 20 
Yetkili Servis 


DİKMEN Attila Tic: T.533 884 66 99 


TT. Te Tel 


Hergün kullandığımız klavyelerdeki F ve | harflerinin üzerinde küçük kabarık bir çizgi vardır. 

Bu çizgiler 10 parmak klavye kullanıcıları için kılavuz görevi görmektedir. Bir diğer sebebi, gözleri görmeyen kişiler için işa- 


ret noktası oluyor bu tuşlar. 


istasyonu... 


Everest parkurundaki 5200 metre yükseklikte bulunan ilk kamp alanına kurulan baz istasyonu sayesinde tüm Everest tırmanışı esnasında cep telefonunuz çeker. Isveç merkezli mobil operatör firması Ncell'in kurmuş baz 


>. | e 


1981 yılında 1 GB'lık depolama 
biriminin maliyeti 300 bin doları geçerken, bu rakam yıldan yıla azaldı. 
1987 yılında 500 bin dolara, 2000 yılında 10 dolara ve 2012'de 1 doların dahi altına düştü. 1 gb - 1024 mb - 


8.589.934.592 Bit 


Mavi Balina - Whale Blue 


2015 yılında Rusya'da 
21 yaşındaki Philipp 
Budeikin isimli çocuğun başlattığı iddia edilen Olüm oyunu akımı. 
Hedefte bulunan kitle 18 
yaş altındaki ergenlik dönemindeki gençler. 
Amacı ağına düşürdüğü gençlere sözde oyun yöneticisi olduğunu iddia eden bilgisayar korsanları tarafından zarar verme üzerine kurulu. Geçtiğimiz haftaya kadar ülkemizde görünmeyen bu oyunu biraz inceleyelim. 


Mavi Balina Nedir? 


Mavi balina alışık olduğumuz oyunlar gibi 


indirilip bilgisayarlarınızda oynanabilecek bir oyun değil. Oyuna ait bir internet adresi ya da satışı bulunmuyor. Bu oyunu oynamak için Rusya kökenli sohbet sayfalarından sayfa yöneticilerine ulaşarak oyuna katılmak istediğinizi söylüyorsunuz. Sayfa yöneticisi size internet adresi veriyor. Siz bu adrese girer girmez sizin haberiniz olmadan tüm bilgilerinizi oyun yöneticileri ile paylaşılıyor. Kişisel bilgilerinizi paylaştığınız anda oyuna dahil 


oluyorsunuz. 


Sizi şantaj yolu ile 50 
gün boyunca her gün daha 


da korkunç bir hale gelen görevleri yerine getirmeniz isteniyor. Görevleri kısmen yerine getiren oyunculara “ÖL nasıl olsa yeniden doğacaksın” görevi ile oyunu bitirmeleri isteniyor. 
Hindistan'da 22 yaşındaki bir genç intihar etmek üzere iken kurtarıldı ve “görevi tamamlamazsam annem ölecek” diyerek eylemini sürdürmek istedi. 


Bu görevler neler? 


50 gün 30 görev 
şeklinde ilerleyen Mavi Balina görevleri ile ilgili kesin bilgiler bulunmuyor. 
Ancak oyundan sağ olarak kurtulan kişilerin aktardığı 


Cenk 
Paşa 


cenk(&cenkpasa.com 


bilgiler ile bilinen bazı görevler var. Örneğin saatlerce korku filmi izlemeleri istenen kişilerden, özellikle lise öğrencilerine verilen el ve ayaklarını sivri cisimler ile balina resmi çizme, damarların yakın noktalarına yaralar açma gibi görevlerin yanında sabahın erken saatlerinde uyandırılıp gün boyu korku içerikli görüntüler izlettirilenler, bir gecesini mezarlığın en karanlık noktasında geçirmesi istenen katılımcılar da mevcut. 


49 gün boyunca fiziki ve 
psikolojik zararlar verilen katılımcıyı hayattan koparıp son görev olan “balina olmalısın” ile 


intihar etmesini emrediyorlar. 


Neden Mavi Balina? 


Oyuna Mavi Balina isminin verilmesinin nedeni ise bu balina türünün artık iyileşemeyeceği yaralar alması veya çok hasta olması sonrasında kendilerini karaya vurmalarından kaynaklandığı 


düşünülüyor. 


Oyun Yaratıcısı tutuklandı... 


Mavi balina ile ilgili en kapsamlı soruşturmayı Rusya polisi gerçekleştiriyor. Elde edilen verilere göre oyun uzun zamandır oynanıyor ve bilanço çok ağır. Kasım 
2015 ile Nisan 2016 
tarihleri arasında 130 genç bu oyuna maruz kaldı. Bu oyunu yöneten kişiler 


ergenlik çağındaki gençleri çok iyi tanıyorlar, kızları fiziki, erkekleri ise karakteristik olarak yetersiz olduklarına ikna edip kendilerini “kayıp nesil” 


olarak isimlendiriyorlar. 


Oyun yapımcısı tutuklanarak 3 yıl hapse mahküm oldu. Kendisini savunması ise “toplumlarda temizlik yapıyorum” şeklindeydi. Özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve Azerbaycanda etkili olan oyun son 


zamanlarda Türkiye ve Avrupa'da da görülmeye başlandı. 


Çocuğumu Nasıl Korumalıyım? 


Çocuğunuz kendisini soyutlamış, saldırganlaşmış sürekli ölümden bahsediyor ve vücudunda kesik izleri var ise hiç vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alın. 
Çocuğunuzun 

İnternet ve sosyal ağlarda bulunan bu tür 


tuzaklara düşüp, üzücü sonuçların olmaması için çocuklarınızın internet kullanma alışkanlıklarını yakından takip etmelisiniz. 
Oynanacak oyunları birlikte belirlemelisiniz. 
Çocuklarınıza mutlaka internet ortamında tanımadıkları kişilere şüphe ile yaklaşmaları gerektiğini anlatmalısınız. 
En önemli koruma yöntemi ise çocuğunuzun rol modeli olun ve teknolojiden daha çok 


çocuğunuza vakit ayırın. 
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İngiltere'nin Başkenti 
Londrada 31 Mayıs — 10 
Haziran tarihleri arasında düzenlenen CONIFA 
2018 Dünya Kupası'nda 
mücadele eden KKTC A Milli Futbol takımı, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Final maçında Karpatalya ile karşılaşan milliler, normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarla 3-2 kaybetti. 


GONIFA 


Daha önce NF- 
BOARD (Non-FIFA Board) organizasyonu altında düzenlenen turnuvalarda yer alan milli takım, birkaç yıl önce CONIFA'nın (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) oluşumu 


KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Dünya Kupası 


önlümüzün şa | 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sonrasında bu çatı altına girdi. İlk olarak iki yıl önce Abhazya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamlayan milliler, geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci oldu. 


NAMAĞLUP BİTİRDİK 


CONIFA 2018 Dünya 
Kupası'nda toplamda 6 
maça çıkan temsilcimiz, normal sürede hiç maç kaybetmeden turnuvayı tamamladı. Grup maçlarında Karpatalya ve Abhazya ile berabere kalan, Tibet karşısında galip gelen milliler, çeyrek finalde Barawa'yı farklı yenerken 


ı final maçında kaybederek turnuvayı 2'nci tamamladı 


mpiy 


onu oldular 


yarı finallerde de geçtiğimiz yıl finalde kaybettiğimiz Padania'yı yenerek final vizesi aldı. 
Final maçında da normal sürede yenilmeyen A Milli Futbol takımımız, rakibine penaltılarda 3-2”lik skor sonucunda boyun eğmek zorunda kaldı. 


GOL OLDUK YAĞDIK... 


Turnuva boyunca rakip fileleri bolca havalandırmamız da dikkat çeken bir başka unsur oldu. Turnuva boyunca 6 maça çıkan milli takımımız, 17 gol atıp, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Gösterdiğimiz bu performans, diğer takımlar tarafından da alkış aldı. 
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BULMACA 


Üç Harfliler: 
Beddua 


Yapımı: 2018 - Türkiye 

Yönetmen: Alper Mestçi 

Senaryo: Alper Mestçi 

Diğer Adı: Uç Harfliler 4 

Oyuncular: Beyzanur Mete, Esma Soysal, Şerife Ünsal, Gizem Takma, Vural Ceylan 

Konu: Melek, Burcu, Eda ve Ayla aynı liseden mezun olmuş, mezuniyetlerine ve aradan geçen yıllara rağmen birbirlerinden hiç kopmamış 4 yakın arkadaştır. Havel adında bir Şaman kadınla tanışmaları ve kimden geldiği belli olmayan kuvvetli bir beddua, korkunç günler 


yaşamalarına neden olacaktır. 


LEFKOŞA 

Üç Harfliler: Beddua 

Yer: Lemar Cineplex Ortaköy Salon I 

Saatler: 11.00/ 13.00 / 15.00 / 17.00 / 19.00 / 21.00 / 23.00 
İletişim: 223 53 95 


Jurassic World: Yıkılmış Krallık Yer: Lemar Cineplex Ortaköy Salon LI 

Saatler: 11.00 / 13.30 / 16.00 / 18.30 / 21.00 

İletişim: 223 53 95 


Sihirli Müze 

Yer: Lemar Cineplex Ortaköy Salon ILI 

Saatler: 11.00 / 12.45 / 14.30 / 16.15 

İletişim: 223 53 95 


Aklın Gözü 

Yer: Lemar Cineplex Ortaköy Salon ILI 

Şaatler: 18.15 / 20.45 
İletişim: 223 53 95 


Jurassic World: Yıkılmış Krallık Yer: Kaymaklı Lemar Cineplex AVM Salon I 

Saatler: 11.15 / 13.45 / 16.15 / 18.45 /21.15/23.45 

İletişim.: 2283925 


Ahlat Ağacı 

Yer: Ka nakli Lemar Cineplex AVM Salon Il 

Şaatler: 13.45 / 20.30 
İletişim: 2283925 


Ayla 

Yer: Kaymaklı Lemar Cineplex AVM Salon LI 

Saatler: 11.00 / 17.30 


İletişim: 2283925 


Ocean's 8 

Yer: Kaymaklı Lemar Cineplex AVM Salon ILI 

Saatler: 11.00 / 13.30 / 16.00 / 18.30 / 21.00 / 23.30 

İletişim: 2283925 


Deadpool 2 

Yer: Mısırlızade Salon I Saatler: 11.00 / 14.30 / 17.30 / 20.30 / 23.30 

İletişim: 228 96 98 


Jurassic World: Yıkılmış Krallık 
Yer: Avenue Cinemax Salon 1 
Saatler: 11.00 / 14.30 / 17.30 / 20.30 / 23.30 

İletişim: 444 24 00 


Oceans 8 

Yer: Avenue Cinemax Salon Il Saatler: 11.00 / 13.30 / 16.00 / 18.30 / 21.00 / 23.30 

İletişim: 444 24 00 


Cüce Dedektif Şerlok 

Yer: Avenue Cinemax Salon TI Şaatler: 11.00 / 13.30 / 16.00 
İletişim: 444 24 00 


Deadpool 2 

Yer: Avenue Cinemax Salon III Şaatler: 18.00 / 20.45 / 23.30 
İletişim: 444 24 00 


GİRNE 


Tatlı Bela 
Yer: Girne Lemar Cineplex 


Salon I 

Saatler: 11.00 / 13.45 / 16.15 / 18.45 / 21.15 

İletişim: 822 35 65 


SİNEMALARDA... 


Jurassic World: Yıkılmış Krallık 


Yer: Girne Lemar Cineplex Salon TI 

Saatler: 11.00 / 13.30 / 16.00 / 18.30 / 21.00 

İletişim: 822 35 65 


MAĞUSA 
Jurassic World: Yıkılmış Krallık 


— e Lemar Cineplex 


S. 11.00 / 13.30 / 16.00 / 18.30 / 21.00 / 23.30 
İletişim: 365 63 87 


Üç Harfliler: Beddua 

Yer: Mağusa er Cineplex AVM Salon I 

Saatler: 11.00 y 13.00 / 15.00 / 17.00 / 19.00 /21.00 / 23.00 
İletişim: 365 63 87 


Ocean's 8 

Yer: Mağusa iğ Cineplex AVM Silon 

Saatler: 11. Eb ; 13. /16.15 / 18.45 /21.15 / 23. 

İletişim: 365 63 NN 


Jurassic World: Yıkılmış Krallık 
Yer: Mağusa Galleria Salon 1 
Saatler: 11,00 1430 / 17.30 / 20.30 /23.30 

İletişim: 36 51 270 


Oceans 8 

Yer: Mağusa Galleria Salon 11 
Saatler: 11.00 / 13.30 / 16.00 / 18.30 / 21.00 /23.30 

İletişim: 36 51 270 


Ocean's 8 

Yer: Mağusa Cinemall 

Saatler: 11.30 / 13.45 / 16.00 / 18.15 /21.15 / 23.30 

İletişim: 365 58 00 


45 


Üç Harfliler: Beddua 

Yer: Mağusa Cinemall Saatler: 11.30 / 13.30 / 15.30 / 17.30 /19.30/21.30/23.40 
İletişim: 365 58 00 


Jurassic World: Yıkılmış Krallık Yer: Mağusa Cinemall 

Saatler: 11.00 / 13.30 / 16.00 / 18.30 / 21.00 / 23.30 

İletişim: 365 58 00 


Cüce Dedektir Şerlok 

Yer: Mağusa Cinemall Saatler: 11.15 / 13.00 / 14.50 / 16.40 

İletişim: 365 58 00 


Cumali Ceber 2 

Yer: Mağusa Cinemall Saatler: 11.15 / 18.45 /21.20/ 23.40 

İletişim: 365 58 00 


Deadpool 2 

Yer: Mağusa Cinemall Saatler: 13.20 / 15.45 / 18.00 / 21.20 / 23.20 

İletişim: 365 58 00 


GÜZELYURT 

Cüce Dedektif Şerlok 

Yer: Güzelyurt Lemar Cineplex Salon I 

Şaatler: 11.00 / 13.00 / 15.00 
İletişim: 7146940 


Üç Harfliler Beddua Yer: Güzelyurt Lemar Cineplex Salon I 
Şaatler: 17.00 / 19.00 / 21.00 
İletişim: 7146940 

LL 


EN... 


Arka koypı kilitli miyoli canım? 


Ütüyü koyattitık mı? 
Çeşmeyi açmadık oleğil mi? 
Ocağın altını Kopottık mı? 
Nerede olursanız olun, Üstelik 


KONUT SİGORTAMIZLA . » 
içiniz rahat olsun! a 65 


yanı Savu şklüçiftlik - Lefkoşa (KIBRIS) LTD. T: 490 392 444 0404 www.sekerinsurance.com ©/sekersigortakibris 


(iğ; ŞEKER SİGORTA Meni 


KI E€l rt. > Özel Okullardan 


AMA eğim merkezi “© Burs Kazanan Öğrencilerimiz 


Sarp Süey Bardak Bora Şekeroğlu Tansel Şık 

Lal Paşalar 

Laren Katrin 


8 kişilik & özel gruplarda ( Aras Çelik 
eğitim için kayıtlarımız SARI AndaRikin 


devam etmektedir 


99.5 puan Ülke Evgin KKTC Birincisi Hasan Hima Behzat 


98 puan 97 puan 97 puan 96 puan 96 puan 95 puan 95 puan 


1 


içli > 


Tansel Şık Batu Sakallı Hasan H. Behzat Y OsmanA. Özgey 


95 puan 95 puan 94 puan 94 puan 94 puan 93 puan 92 puan 


Teri 


Ada Sakallı Aras Çelik Ünal Girgen Sarp Ayfer Sude Tombul 


9İ puan 91 puan 91 puan 9 puan 87 puan 87 puan 85 puan 


Dilek Sokak, No: 12, Marmara Parkı Karşısı - Lefkoşa. İrtibat: 0548 827 50 00 - 0533 840 23 26 - 0533 881 26 61 


Her üç öğrencimizden 2'si TMK 


